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Gegroet KSA’ers,

Al meer dan 120 jaar trekt de KSA eropuit om de zomervakantie op een unieke
manier te beleven. ook dit jaar zetten we deze prachtige traditie verder. We
trekken naar het prachtige dorp Stavelot, midden in de natuur van de
Ardennen. Daar ruilen we de drukte van het dagelijkse leven in voor frisse
boslucht, kampvuren en echte vriendschap. Weg van schermen, en helemaal
terug naar de basis, samen in de natuur,... 

Zoals elk jaar is er ook deze keer een missie die op ons wacht. De lokale
bevolking heeft onze hulp opnieuw nodig, en dit keer brengen hun problemen
ons tot in het Wilde Westen. Verwacht jullie aan stoffige paden, duistere
figuren en spannende avonturen… De opdracht die ons daar te wachten staat,
belooft niet makkelijk te zijn, maar dat maakt het net zo boeiend. Wat ons
precies te wachten staat, houden we voorlopig nog geheim, maar we kunnen
met zekerheid zeggen dat we jullie hulp zeker kunnen gebruiken!

Op 1 augustus vertrekken de Hernieuwers samen met de leiding al richting
kampterrein om alles in gereedheid te brengen. Op 4 augustus worden we
versterkt door de Jongknapen, Knapen en Jonghernieuwers, die het kamp mee
tot leven zullen brengen. En op 7 augustus komt ook de rest van onze
bende, de Leeuwkes en Pagadders, toe om de groep helemaal compleet te
maken. Wij kijken er alvast enorm naar uit om er samen met jullie een
onvergetelijk kamp vol avontuur van te maken!

Tot dan!

De leiding

VOORWOORD

2



Voorwoord.......................................................................................2
Inhoudstafel.......................................................................................3
Algemene Info....................................................................................4
Leeuwkens............................................................................................7
Pagadders...........................................................................................9
Jongknapen........................................................................................11
Knapen................................................................................................14
Jonghernieuwers...............................................................................16
Hernieuwers.......................................................................................18
Tweedaagse.......................................................................................20
Gouden Regels................................................................................23
Uitrusting.........................................................................................25
Contact & Info................................................................................27

3

INHOUDSTAFEL



4

ALGEMENE INFO

Op een kleine 2,5 uur rijden van
Opwijk vinden we Stavelot! Stavelot
staat bekend om de sfeer, het
mooiste formule 1-circuit van de
wereld en natuurlijk de prachtige
natuur.

Je kan de bagage van jouw zoon binnenbrengen op het Jeugdheem op
31 juli vanaf 17u.

De jongknapen, knapen en jonghernieuwers vertrekken op 4 augustus
met de trein. (Het exacte uur laten we nog weten via Facebook)

De leeuwkes en pagadders vertrekken op 7 augustus met de auto
richting Stavelot, afspraak om 13u op het jeugdheem.

We komen met z’n allen terug met de bus op 14 augustus. We
vermoeden rond 17u terug te zijn, maar hou zeker onze socials in de
gaten de dag zelf.

Belangrijke data
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ALGEMENE INFO
Adres

Wanneer je jouw dappere KSA’er wil bereiken op kamp dan kan je een kaartje
sturen naar volgend adres:

Kostprijs

We proberen onze kostprijs jaar na jaar te drukken door het organiseren
van allerhande activiteiten doorheen het werkjaar. Hierdoor kunnen we
volgende mooie kampprijs voorleggen:

                       Leeuwkes & pagadders: €120
                       Jongknapen, knapen en jonghernieuwers: €160
                       Hernieuwers: €180

5-sterren tent, heerlijk eten, uitstapjes, activiteiten en vervoer ALL-IN!

KSA’ER + BAN
LODOMEZ 13
4970 STAVELOT

BELGIË



Inschrijven

Inschrijven kan via onze website:
www.ksaopwijk.be → inschrijvingen → kamp 2025

Rekeningnummer

KSA OPWIJK - BE17 9733 5402 9321

Bij betaling gelieve de naam van uw zoon als onderwerp van de
overschrijving in te vullen.

Tip

Om een realistisch beeld van ons KSA-kamp te krijgen raden we aan om de
korte documentaire van Ring TV te bekijken. Je kan deze vinden via de
volgende link: 
(https://www.ringtv.be/kijk-ring/op-kamp-bij-ksa-opwijk-0)
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Op een dag, terwijl de leiders van de Leeuwkens samen speelden in het bos,
werd alles plots stil. Geen vogel zong nog. De bomen wiegden zachtjes,
maar er was geen wind. Toen, uit de nevel, stapte een oude figuur naar voren.
Hij droeg een mantel van veren, een staf vol tekens en ogen zo oud als de
bergen.

Het was Stamhoofd Donderveer, een wijze indiaan uit een lang vergeten tijd.
Hij keek de acht leiders recht aan en sprak met diepe stem:
“Jullie zijn dapper. Jullie zijn sterk. En nu heb ik jullie nodig.”
De leiders luisterden gespannen.

“Ons woud wordt bedreigd,” ging hij verder. “Er is een andere stam: de
stam van Marc de Zeevaarder. Ze willen onze grond, onze dieren, onze
stilte… Ze willen alles van ons afpakken.”
De leiders keken elkaar aan. Ze voelden het meteen: dit was geen gewoon
avontuur. Dit was écht.

“Ik heb jullie gekozen om ons woud en onze stam te beschermen tegen
Marc de Zeevaarder en zijn volk,” zei Donderveer. “Maar dat kunnen jullie
niet alleen. Jullie zijn goed… maar we hebben méér helden nodig.”
Het stamhoofd keek hen doordringend aan.
“Kennen jullie geen dappere jongens die we kunnen omtoveren tot echte
indianen?”

De leiders keken naar elkaar. Ze dachten allemaal hetzelfde:
“de Leeuwkens zijn de perfecte kandidaten.”
De bomen begonnen zachtjes te ruisen. Het voelde alsof het hele bos
wachtte op een antwoord.

LEEUWKENS



8

“Zullen jullie mee strijden om het woud te beschermen? Samen kunnen we
het verschil maken.”
En voor iemand iets kon zeggen… verdween Stamhoofd Donderveer tussen
de bomen.
Maar zijn stem bleef nog even fluisteren tussen de bladeren:
“Het woud rekent op jullie…”

Leeuwkens, zoals jullie kunnen lezen hebben we jullie hulp nodig! We hopen
jullie allemaal te kunnen verwelkomen op ons prachtig kampterrein in
Stavelot, waar we jullie gaan opleiden tot echte indianen. Samen kunnen we
de stam van Marc De Zeevaarder wegdrijven uit het woud van Stamhoofd
Donderveer.

Tot dan!

Leopold, Yanni, Lars, Willem, Niels, Dries, Pauli & Robbe



Yeehaw, Pagadders! Klaar voor het Wilde Westen?

Zet jullie cowboyhoed op, trek jullie laarzen aan en maak jullie klaar…
want dit jaar trekken de Pagadders naar het Wilde Westen!

Samen met jullie stoere sheriffs — Matthis, Lucas, Siebe, Stan, Seppe, Mathieu
en natuurlijk Pagga — maken we van dit kamp een echt cowboyavontuur. We
trekken door stoffige prairies, vangen bandieten, zoeken goud in rivieren
en beleven elke dag iets nieuws. Het wordt een week vol plezier, avontuur en
kameraadschap.

Wat staat er op het programma?
 • Spannende duels (met waterpistolen natuurlijk)
 • Goud zoeken en schatkaarten volgen
 • Verhalen vertellen rond het kampvuur
 • Slapen in tenten onder de sterren
 • Stoere opdrachten en knotsgekke spelen

Het kamp is het hoogtepunt van het KSA-jaar, en deze keer kruipen we in de
laarzen van échte cowboys. Durf jij mee op tocht met de Pagadders? Pak
jullie rugzak, vergeet jullie hoed niet en sluit jullie aan bij de coolste
cowboys van Opwijk en omstreken!

Tot op kamp!
Jullie leiders,
Matthis, Lucas, Siebe, Stan, Seppe, Mathieu en Pagga
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JONGKNAPEN
Ze dachten dat het een gewone KSA-groep was.
Een paar brave gasten van tien tot twaalf, met een rugzakje, een lunchpakket
en een te grote hoed.
Veldbedje hier, tentje daar. Alles onder controle.
Fout gedacht.

Want wat daar in Lodomez neerstrijkt,
is geen groep.
Dat is een bende.

Een losgeslagen bende van jongknapen met vuile sokken, wilde koppen en
meer plannen dan gezond is.
Overdag lijken we nog tam — maar kijk uit. Achter elke glimlach zit een
idee dat net niet door de beugel kan.
En ’s nachts? Dan worden wij pas écht wakker.
Zaklampen, fluistercodes, missies tussen de tenten.
We slapen op veldbedden, ja — maar wie denkt dat we slapen, is naïef.

We wassen ons in een beek zo koud dat zelfs de vissen hun adem inhouden.
Geen douche, geen warm water. Maar wij klagen niet.
Wij duiken erin als echte bandieten: brullend, lachend, en er weer uit met
een nieuwe portie lef op onze huid.

Onze handen zijn vuil, onze stemmen schor, en onze energie is
onuitputtelijk.
We stelen koekjes alsof het bankbiljetten zijn.
We verdwijnen in de struiken om plots tevoorschijn te komen met een
schatkaart,
een plan, of gewoon een goed excuus om de leiding te laten twijfelen aan
hun leven.
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De andere groepen hebben een thema.
Cowboys, indianen, sheriffs…
Wij? Wij zíjn het thema.

We zijn het gevaar tussen de bomen, de schaduw in de verte,
de reden waarom de leiding ‘s nachts schoenen aanhoudt.
We organiseren vuile missies, saboteren stille momenten,
en bouwen aan een reputatie die zelfs de sheriffs niet meer durven negeren.
Elke ochtend begint met een strijd tegen slaap,
en eindigt met een overwinning op verveling, structuur en gezonde
grenzen.

Want dit is geen kamp.
Dit is een overname.

Lodomez zal ons voelen.
In de modder.
In de beek.
In elke kruimel die verdwenen is uit de koekjesdoos.
In elke leider die ‘s morgens wakker wordt met tape aan z’n veldbed.

Wij zijn de jongknapen.
De bende van Opwijk.
Geen regels. Geen schrik. Alleen lef.

Oh, en vergeet niet:
breng je beste bandietenoutfit mee.
En je waterpistool.
Want dit kamp wordt nat, wild en onvergetelijk.

En geloof ons:
wie ons kamp binnenwandelt als kind,
gaat naar huis als een legende.

De leiding 
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Zouden jullie deze Bobritto Bandito willen helpen om het goud te stelen?  
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Dag knapen

In het rustige, maar toch een beetje stoffige stadje stavelot, waar de
rivier altijd rustig kabbelt en de zon vrolijk op de daken scheen, waren vijf
sheriffs de wet: Witse, Keis, Kobe, Viktor en Kevin. Samen vormden ze de
stoerste en meest bijzondere politiebrigade van het Wilde Westen.
Sheriff Witse droeg zijn kenmerkende grote hoed en was de baas van het
stel. Sheriff Keis stond bekend om zijn razendsnelle trek en scherpe
humor. Sheriff Kobe had een snor die bijna zelfstandig kon denken. Sheriff
Viktor was de muzikale sheriff, altijd een deuntje fluitend tijdens het
patrouilleren. En Sheriff Kevin was de meest rustige en bedachtzame van
allemaal, die altijd het hoofd koel hield, zelfs in de meest chaotische
situaties.
Op een dag kwam Keis bijna hijgend het politiebureau binnen gerend.
“Sheriffs! De wentelteefjes van de keukenploeg zijn verdwenen!”
“Niet de wentelteefjes!”, riep Witse terwijl hij zijn hoed rechtzette. “Dat is
een zaak die wij moeten oplossen, mannen!”
Met z’n vijven sprongen ze op hun paarden en begonnen hun speurtocht
door stavelot . Kobe gebruikte zijn snor als een soort antenne om
verdachte geluiden op te vangen, Viktor speelde een spannend deuntje op
zijn mondharmonica, Kevin hield iedereen kalm en bedachtzaam terwijl hij
sporen analyseerde, Keis hield scherp in de gaten of er niemand stiekem weg
probeerde te sluipen, en Witse leidde de troep met zijn kenmerkende kalmte.
Ze vonden al snel een spoor van wentelteefjeskruimels dat zich een weg
baande door de straten van stavelot, richting de grote rots aan de rand
van de rivier. Daar zat een dikke prairiehond, met een grote glimlach, druk
bezig met het laatste stukje van een wentelteefje.
Kevin keek rustig en zei: “Het lijkt erop dat onze kleine vriend hier de
wentelteefjesdief is.”

KNAPEN
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Net toen ze hem wilden arresteren, hoorden ze gelach uit de struiken. Daar
stond de kok van de keukenploeg zelf, met een mand vol verse
wentelteefjes.
“Jullie zijn geweldig sheriffs”, zei hij met een glimlach, “maar deze
wentelteefjes waren een val om de prairiehond te vangen – hij stal anders al
mijn wortels!”
De sheriffs barstten in lachen uit. Kobe schudde zijn snor en zei: “We
hebben heel stavelot doorzocht voor een worteldief…”
Sheriff Witse tikte met zijn laars op de grond. “Goed werk, team. stavelot
is weer veilig, en onze wentelteefjes zijn gered. Tijd voor een feestje!”
En zo eindigde het avontuur van de vijf sheriffs, die niet alleen de wet
handhaafden, maar ook de wentelteefjestrommel van stavelot beschermden.

grtz de leiding



Beste Jonghernieuwers,
Na een jaar vol plezier, staminasessies, frituurquizen, kekke activiteiten en
het organiseren van evenementen is het eindelijk weer zover: het jaarlijkse
hoogtepunt staat voor de deur! Van 4 tot 14 augustus trekken we er
opnieuw op uit voor een legendarisch kamp!
Aangezien jullie inmiddels al ervaring hebben met het zoeken naar tanden,
schakelen we dit jaar een versnelling hoger: we gaan op zoek naar goud!
De goudkoorts heeft toegeslagen, en er is goud gevonden in de valleien
van de Ardennen. Koning Fluppe heeft het bevel gegeven voor een officiële
expeditie, geleid door de beruchte goudzoekers Sheriff KW, Plaatselijke
Weerman Miel, Saloonbaas van de Flakt alias Fabiau, en Bosjesgoudzoeker
Torre. En jawel, jullie zijn hun ingehuurde hulpkrachten. Waarom? Omdat
jullie goedkoop zijn en geen vragen stellen.
Onder begeleiding van twee lokale goudzoekers – Golddigger Fab en Lou
de Vuilste (zie foto’s hieronder) – leren jullie hoe je goud zeeft uit de
rivier met een vergiet, hoe je een westernhut bouwt van takken en ducttape,
hoe je overleeft zonder Snack Opwijk of frituur De Ring, en hoe je een
kampvuur aansteekt met slechts een lucifer en je laatste beetje hoop.
Maak jullie klaar voor een hels kamp vol benchsessies met Kambiz en
galopperen op Lou zijn gestoorde pony. De leiding heeft er alvast
gigantisch veel zin in!
Howdy
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JONGHERNIEUWERS
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Ver weg in het stoffige Wilde Westen, net voorbij de bergen van Waals-
Texas, ligt het legendarische dorpje Stavelot. Een plek waar de zon altijd
schijnt, de cactussen je uitlachen en cowboys samenkomen in de
roemruchte Saloon De Volle Zak.

In deze saloon vloeien de sarsaparilla en vuurwaters rijkelijk, worden
ruzies opgelost met een duel of een potje Janif, en is de grootste
bandiet... de tijd zelf. Maar achter de gezellige façade schuilt een bende
zonderlinge figuren die het zaakje draaiende houden. Scheve Steve, die ooit
voor zijn stage de saloon ontwierp maar de steunpalen per ongeluk
allemaal scheef tekende, is sindsdien nooit meer helemaal recht gelopen.
Barry, de immer goedgemutste barman, is het creatieve brein achter de zaak
– wat hij niet op de kaart vindt, shaket hij wel uit zijn mouw. Dan is er nog
Dr. Djo, die zich overdag voordoet als simpele tooghanger, maar in
werkelijkheid vrijetijdsbrouwer én toogfilosoof is, met een mening over
alles en een drankje voor elke bui. En natuurlijk Ivens, de spierbundel van
het gezelschap, die met één blik elke lastige klant (of verdwaalde scout)
de deur wijst.

Samen runnen ze Saloon De Volle Zak alsof hun leven ervan afhangt – en dat
doet het soms ook. Want volgens oude geruchten zit er ergens onder
het dorp goud in de grond, vloeibaar geworden door de hitte diep onder
Stavelot. En iedereen wil er een slokje van.
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HERNIEUWERS
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Sinds dat gerucht de ronde doet, is het een komen en gaan van
goudzoekers, avonturiers, charlatans, professoren, mystieke sjamanen en
zelfs een verloren gelopen lama. Allemaal hopen ze het goud te vinden –
maar eerst wordt er gestopt in De Volle Zak, waar dorst gelest wordt,
kaarten op tafel komen en plannen gesmeed worden tot diep in de nacht. De
saloon is het kloppend hart van deze dolgedraaide goudkoorts, waar elke
dag begint met stoere praat en eindigt met zand in je schoenen en whisky
op je hemd.

Dus trek je boots aan, zet je hoed op en hou je glas stevig vast.
Welkom in Saloon De Volle Zak.



VOORDELEN NADELEN

GOED NAAR DE VOET GEVORMD KUNSTSTOF: ZORGT VOOR ZWEET

LICHT NIET WATERDICHT

GOEDE ENKELSTEUN RELATIEF ZACHTE ZOLEN

Voor sommigen onder jullie (vanaf Knaap) is het de eerste keer dat ze op
tweedaagse gaan. Anderen zullen zich wel de pijnlijke voeten en de
snijdende rugzak van vorig jaar kunnen herinneren. Daarom willen wij jullie
nog enkele tips meegeven hoe jullie jullie zelf zo sterk mogelijk kunnen
wapenen tegen deze mogelijke problemen. Het allerbelangrijkste is dat
jullie goed zorgen voor jullie eigen lichaam tijdens de tocht.

Wie het schoentje past …

Het slagen van een tweedaagse, hangt vooral van je voeten af. Je schoenen
vormen immers dat gedeelte van je lichaam dat alles moet dragen: Je
lichaam én je rugzak. Het is niet gemakkelijk om nu te gaan zeggen welke
schoen bij je past. Dat is namelijk persoonsgebonden. In het volgende
artikel geven we jou alle voordelen van enkele veelgebruikte schoentypes.

1) loop-, jogging en sportschoenen

20

TWEEDAAGSE
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2) Bergschoenen

3) Bottines of ‘combats’

4) Rubberlaarzen

VOORDELEN NADELEN

GOED NAAR DE VOET GEVORMD NIET ALTIJD WATERDICHT

DEGELIJKE ZOOL VRIJ PRIJZIG

GOEDE ENKELSTEUN

ONTWORPEN OM TE WANDELEN

VOORDELEN NADELEN

GOEDE PRIJS/KWALITEIT MOET GOED INGELOPEN ZIJN

STEVIG MATERIAAL ZWAAR

WATERDICHT

VOORDELEN NADELEN

WATERDICHT SLECHT NAAR VOET GEVORMD

GOEDKOOP ZACHTE ZOLEN

KUNSTSTOF: ZORGT VOOR ZWEET
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TWEEDAAGSE

Besluit… 

degelijke hoge schoenen en trekkersschoenen zijn eigenlijk het best
geschikt om te wandelen. Zorg er echt voor dat je schoenen goed
ingelopen zijn! Ga ze dus nooit de week voor de tweedaagse kopen.
Graag ook goede kousen. Die kunnen heel wat zweet opnemen en zo
vermijd je de kans op blaren.

Verder rest ons nog de opmerking dat schoenen hoe dan ook sterk
persoonsgebonden zijn. Probeer eerst een paar types uit en kijk dan welke
je het best ziet zitten. Het kan je heel veel ellende besparen.

Voor de rest is het ook heel belangrijk dat je voeten droog blijven. Hoe
je dat kan doen, leggen je leiders op kamp wel uit. Tot slot spreek je
best af met een paar vrienden om eens een wandeltocht van een tiental
kilometers te maken. Al doende leert men immers!



Afspraken maken heel goede vrienden. Ook wij hebben zo enkele regels om
het kamp voor iedereen plezant en
ordelijk te laten verlopen. Als echte KSA’ers brengen we
respect op voor de natuur en elkaar.

Roken
Roken is ongezonden storend voor je medemens. Je geeft er een slecht
voorbeeld mee naar anderen.Op kamp is roken verboden. Sigaretten,
sigaren en andere rookwaren gaan dan ook niet mee op kamp.

De keukentent
De keukenploeg is de hele dag druk bezig met hun allergrootste talent te
demonstreren: hun kookkunst. Om voor ons die heerlijke maaltijden te
bereiden, moeten ze in alle rust kunnen werken. De keukentent is daarom
verboden terrein.

Snoep
De keukenploeg zorgt altijd voor meer dan genoeg eten. Laat het geen
wedstrijd worden ‘omtert meest snoep meenemen’.

Materiaal
Ook dit jaar is Domien weer mee! Daar zijn we heel blij om. En eigenlijk
willen we dat nog een tijdje zo houden. Dat Domien onze meid niet is dat
weten we. Als we iets nodig hebben uit de materiaaltent, vragen we het aan
hem. Hij zal dat met alle plezier voor ons gaan halen. Hier geldt de regel:
iets komen halen is daarna ook iets terugbrengen.
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GOUDEN REGELS
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Ziekenwagen
Ook dit jaar gaat hij weer mee: Verpleger Domien! Als er iets fout loopt
met je lijf en leden, kan je altijd terecht bij hem!

Afval
De laatste dag van het kamp is een dag om alle rommel op te ruimen. We
kunnen dat werk verlichten als wij ons afval in de vuilniszakken stoppen die
we overal op het terrein kunnen terugvinden. Naast elke tent hangt er
eentje!

Natuur
De rivier, het bos en het terrein zijn geen vuilnisbelten. Alle voorwerpen die
niet thuishoren in het bos verwijderen we meteen. Ook de bomen laten we
staan in de toestand waarin ze zich bevonden als toen we op het
kampterrein toekwamen.

Kampterrein
We gaan niet weg van het kampterrein zonder begeleiding. De kampplaats is
ons eigen stukje paradijs en daar blijven we dan ook altijd.

Pesten
Pesten is één van de ergste dingen die in een jeugdbeweging kan
voorkomen. Daarom aanvaarden wij het helemaal niet! Verdraagzaamheid en
mildheid zijn hele mooie woorden.



Kledij
 

Zwemkledij (korte zwembroek, badmuts en badhanddoek)
Korte broeken
Lange broeken
KSA-uniform
Kousen (minstens 2 paar reserve)
Ondergoed (minstens 2 reserve)
Pyjama
Zakdoeken
T-shirts
Warme pulls
Regenjas
Schoenen (1 paar waterschoenen, 1 paar stapschoenen en 1 paar
gemakkelijke schoenen)
Linnenzak voor de vuile was
Verkleedkledij: (Le: Indianen, Pa: Cowboys, JK: Bandieten, Kn: Sheriffs,
JHR: Goudzoekers, HR: Saloongangers)

                
Overige

Een stevig veldbed
Een warme slaapzak
Toiletgerief (kam, tandenborstel, tandpasta, beker, Biologische*
zeep, 4 handdoeken, 3 washandjes)
Vork, mes, lepel, drinkbeker en drinkbus
Gamel (we nemen er een heleboel extra mee)
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UITRUSTING
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UITRUSTING

3 keukenhanddoeken
Aardappelmesje (niet voor de Leeuwkes)
Laarzen
Zaklamp (eventueel met extra paar batterijen)
Schrijfgerief
Zakgeld

   
     
Persoonlijk
 

Medicatie (deel dit altijd mee aan de leiders)
Muts
Bril of lenzen
Teddybeer
Eventueel een extra slaapzak

Wat je beter thuislaat
 

Elektronische spullen
Je lief



Indien er vragen zijn kan u ons altijd contacteren via onze mail
(info@ksaopwijk.be), via onze socials (Facebook en Instagram) of
rechtstreeks bij de volgende leiders:

Leeuwkens Robbe Heyvaert +32468481866

Pagadders Stan De Smet +32468300515

Jongknapen Arno Aelbrecht +32468467468

Knapen Hannes De Donder +32476677987

Jonghernieuwers Torre Smet +32460948021

Hernieuwers Jonas Ivens +32472751015

Bonds Jonas Ivens +32472751015

Kampmeester Hannes De Donder +32476677987

Matthis Maesschalck +32487546721

Inschrijvingen Joren Vanneste +32479622017

Staf Van Aelten +32479622017

Pulls & T-shirts Robbe Heyvaert +32468481866

Lars De Wit +32468547499

Kassier Stan De Smet +32468300515

Lars De Wit +32468547499
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CONTACT EN INFO


