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Voorwoord 
 

 
Beste KSA’ers, 
 
De eerste weken van het KSA-jaar zijn alweer 
voorbijgevlogen, en wat hebben we er samen al een fijne 
tijd van gemaakt! Van uitdagende spellen tot namiddagen 
vol sport, het enthousiasme spat er van af en de sfeer zit 
er goed in. Met elke activiteit bouwen we niet alleen aan 
een toffe tijd, maar ook aan vriendschappen die nog jaren 
meegaan. Maar er is meer in het verschiet! 
 
Halloween staat voor de deur, en dat betekent maar één 
ding: het is tijd voor ons jaarlijkse griezelfeest! Dit jaar 
belooft het nog spectaculairder te worden, met spannende 
verhalen, leuke verkleedpartijen en natuurlijk heel wat 
mysterieuze verrassingen. In dit boekje vind je voor elke 
ban een overzicht van wanneer hun Halloweenactiviteit 
plaatsvindt. Zo mis je geen enkel spookachtig avontuur of 
angstaanjagend spel. 
 
Vergeet dus zeker niet je beste griezelkostuum uit de kast 
te halen en maak je klaar voor een onvergetelijke KSA-
Halloween, waar spanning en plezier hand in hand gaan!` 
 
We kijken er naar uit om samen met jullie deze magische 
periode te vieren.  
 
Tot dan! 
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Artikel der Leeuwkens 
 
 
Het was een koude, mistige nacht op het jeugdheem. De 
leiders Lars, Willem, Dries, Yanni, Paul, Robbe, Leopold en 
Niels hadden een belangrijke vergadering. 
 
De spanning was voelbaar. Iedereen wist wat er in dit bos 
schuilging: de stoute heks, die berucht was om haar boze 
spreuken. Ze had al meer dan eens geprobeerd mensen in 
haar macht te krijgen. En als je verdwaalde in haar 
domein, kwam je nooit meer terug. 
Om het kampvuur zat iedereen stil toen ineens Dries 
opmerkte dat een van de leiders ontbrak. "Waar is 
Willem?" vroeg hij met een frons. Niemand had hem gezien 
sinds ze het kamp hadden opgezet. Plotseling verscheen 
Lars uit het donker, met een bezorgde blik op zijn gezicht. 
"Willem is naar de hut van de stoute heks gegaan... op de 
koffie," zei hij zachtjes."Waarom zou hij dat doen?" vroeg 
Leopold verbaasd. Lars haalde zijn schouders op. "Hij dacht 
dat hij haar misschien vriendelijk kon vragen om ons met 
rust te laten. Maar ik ben er niet gerust op." Niels, die altijd 
rustig bleef, probeerde hen gerust te stellen: "Als iemand 
dit kan, dan is het Willem. Maar wij mogen absoluut het 
bos niet in. Dat heeft hij ons uitdrukkelijk gezegd."  
 
"Wat als hij in gevaar is?" fluisterde Paul. "Misschien 
moeten we hem gaan zoeken," stelde Robbe voor, zijn 
stem trillend van zowel angst als spanning. "Nee!" zei 
Yanni beslist. "De regels zijn er niet voor niets. Het bos is 
te gevaarlijk. Wie het ingaat, komt misschien nooit meer 
terug."  
Uiteindelijk konden Leopold en Dries het niet meer aan. Ze 
besloten, tegen beter weten in, dat ze naar Willem zouden 
gaan zoeken. "We zijn snel terug, beloofd," fluisterde 
Leopold, terwijl hij zijn zaklamp pakte. Samen slopen ze 
weg van het kampvuur, het donkere bos in. De bomen 
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leken te leven in de schaduw van de maan. Elke stap die ze 
zetten, leek dieper in een web van duisternis en geheimen 
te leiden. Na een tijdje zagen ze in de verte een zwak 
lichtje flikkeren. "Daar! Dat moet het huis van de heks 
zijn," fluisterde Dries. Met bonzende harten naderden ze de 
hut. Uit het raam zagen ze Willem aan tafel zitten met de 
heks, die een grote pot thee inschonk. Alles leek… 
vreedzaam. "Misschien is ze toch niet zo gevaarlijk," 
mompelde Leopold. Maar net toen ze dichterbij wilden 
sluipen, kraakte een tak onder hun voeten. De heks 
draaide haar hoofd razendsnel naar het raam, haar ogen fel 
als kolen. Ze glimlachte, maar het was geen vriendelijke 
glimlach. Met een zwaai van haar hand ging de deur van de 
hut langzaam open, en een ijzige stem klonk: "Zo, nog 
meer gasten? Kom binnen... als je durft."  
 
Leopold en Dries verstijfden van angst. De lucht leek 
zwaarder te worden, alsof de hele wereld plots tegen hen 
samenspande. Ze wilden wegrennen, maar hun benen 
voelden als lood. Net toen ze dachten dat het voorbij was, 
verscheen Willem in de deuropening. "Terug naar het 
kamp, nu!" riep hij met een toon die ze nog nooit bij hem 
hadden gehoord. "Jullie mogen hier niet zijn!" Zonder 
verder na te denken, renden Leopold en Dries terug het 
bos in, met het gevoel alsof de schaduwen hen achterna 
zaten. Pas bij het kampvuur durfden ze om te kijken. Ze 
hadden het gehaald. 
 
Wil jij mee met ons het bos in van het spokende 
jeugdheem om de stoute heks te verjagen? Kom 31 
oktober naar ons halloweenfeestje startende vanaf 18u30 
en zal spoken tot 21u. Vergeet zeker geen verkleedgerief 
aan te doen en 5 euro mee te nemen. 
 
Tot dan! 
De leeuwkensleiding 
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Zoek de namen van jullie leiders! 
 

Lars  Leopold  Niels  Robbe 
Willem  Paulie  Dries  Yanni 



 7 

Artikel der Pagadders 
 
 
 
Het engste feest van het jaar is ook dit jaar wedergekeerd, 
de nachten worden langer en geven meer kracht aan de 
duisternis. Angstaanjagende figuren dwalen heel Opwijk 
rond en als ze wat jongetjes in het donker tegenkomen 
dan… Niemand weet wat dan, er is nog nooit iemand terug 
gevonden die door de monsters van de nacht gespaard is 
gebleven. Het is algemeen geweten dat 31 Oktober hun 
favoriete dag is (eigenlijk favoriete nacht), wil nu juist 
blijken dat leider Stan op die dag ons feestje heeft gepland. 
Hij was het helemaal uit het oog verloren dat de 31ste de 
engste dag van het jaar is.  
 
Maar geen probleem, we hebben met de leiders 
samengezeten een we hebben een oplossing gevonden. De 
pagadders gaan undercover, zorg dat je je verkleed in een 
zombie, vampier of ander eng wezen. Zo gaan de monsters 
denken dat we bij hun horen en gaan ze ons met rust 
laten. Wij kunnen ons dan bezig houden met iets lekkers te 
eten, te drinken en een paar spannende spelletjes te 
spelen.  
 
De griezel nacht zal beginnen bij nachtval (18:30) en zal 
eindigen wanneer de monsters te machtig worden en door 
onze vermomming heen kunnen zien (21:00). Zorg dat 
jullie buikjes reeds gevuld zijn want een volledige maaltijd 
zal je op het jeugdheem niet vinden. Vergeet zeker geen 
verkleedkleding aan te doen en €5 mee te nemen.  
Tot dan! 
De pagadder leiding 
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Artikel der Jongknapen 
 
 
 
Op een koude, mistige avond, vlak voor Halloween, kreeg 
jullie leiding een spannende oproep van de 
politiecommissaris van Opwijk. “Luister,” begon hij 
dringend, “er zijn rare dingen aan de hand in ons dorp. Er 
worden spoken gesignaleerd, en we hebben jullie hulp 
nodig!"  
 
Iedereen spitste de oren. Spoken? In Opwijk? De 
commissaris legde uit dat er al dagen vreemde schimmen 
door het dorp zweven, vooral ’s nachts. De mensen zijn 
bang, en de politie weet niet wat ze moet doen. Maar de 
spoken lijken enkel bang te zijn voor de energie van jonge, 
moedige kinderen. 
 
"Daarom hebben we de jongknapen nodig," zei de leiding. 
"Jullie hebben iets speciaals: jullie dapperheid en 
enthousiasme kunnen die spoken verdrijven, maar we 
moeten samenwerken." Jullie staan aan het begin van een 
groot avontuur. De nacht van Halloween komt dichterbij… 
Durven jullie de uitdaging aan? 
 
De ghostbusters crew verwacht jullie in jullie beste 
halloweenkostuum op 31 oktober om 18u op het 
Jeugdheem. We vragen jullie ook om €10 mee te nemen 
zodat we onze magen kunnen vullen alvorens we de 
spoken gaan verjagen. De Gemeente heeft ons ook 
gewaarschuwd dat het na 23u niet meer veilig zal zijn in 
het dorp dus vragen we jullie ouders jullie te komen halen 
en dan te vervoeren richting jullie veilige thuisbunker. 
 
Tot dan! 
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Kunnen jullie Ghostbuster Stefaan zijn antigeestengun 
helpen zoeken? 
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Artikel der Knapen 
 
 
 
Halloweenavond met de Knapen: Durf jij het aan?  
 
De Knapenleiding nodigt jullie uit voor een onvergetelijke 
en griezelige Halloweenavond, vol avontuur, spanning en 
veel plezier! Dit is de perfecte kans om je engste kostuum 
uit de kast te halen en samen met je vrienden de strijd aan 
te gaan in ons Zombies vs. Skeletten Blaaspijpen Spel. De 
knapen worden verdeeld in twee teams, en met blaaspijpen 
vol schuimpijltjes proberen de zombies en skeletten elkaar 
uit te schakelen in een intense en spannende slag. Wie wint 
de strijd tussen de levenden doden en de bottenbrigade? 
Alleen de dapperste knapen komen als winnaar uit de bus!  
 
Na dit bloedstollende gevecht vullen we onze hongerige 
magen met een heerlijke, maar beangstigende maaltijd, 
helemaal in het thema van Frankenstein. Bereid je voor op 
verrassende en griezelige smaken, want Frankenstein 
koken is geen alledaags diner! Wie weet wat voor 
monsterlijk gerecht er op je bord belandt?  
 
Als het donkerste deel van de avond aanbreekt, 
verzamelen we ons rond het heksenvuur in de put. Hier, 
onder het licht van de maan en de dansende vlammen, 
zullen de engste verhalen worden verteld. Spannende 
legendes, mysterieuze avonturen en huiveringwekkende 
verhalen over de dapperste knapen zullen de rillingen over 
je rug doen lopen. Dit is hét moment om samen te 
genieten van de magische sfeer van Halloween. 
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Praktische Informatie:  
 
- Datum: Zaterdag 2 november, van 20u tot 22u30  
- Locatie: Het Jeugdheem  
- Wat mee te nemen: 5 euro, je engste kostuum, en vooral 
veel moed!  
 
Zorg dat je erbij bent voor deze griezelige Halloweenavond 
vol avontuur, vriendschap en natuurlijk… een flinke dosis 
angstaanjagend plezier! 
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Artikel der Jonghernieuwers 
 
 
De Jonghernieuwers van de KSA van Opwijk en Barry de 
Grote Boze Wolf. 
 
Het was een donkere, mistige nacht op de terreinen van de 
KSA van Opwijk. De jonghernieuwers hadden net hun 
tenten opgezet voor hun jaarlijkse Halloweenkamp, en de 
leiding, Fabian, Miel, KW en Torre, stond rond het 
kampvuur te griezelen bij het vertellen van verhalen. De 
sterren waren verdwenen achter een dikke laag wolken, en 
de maan gaf maar net genoeg licht om de contouren van 
de bomen te zien. 
 
"En toen," begon Fabian met een dramatische stem, 
"verscheen Barry, de grote boze wolf!" KW's gezicht 
vertrok en hij trok zijn slaapzak strakker om zich heen. Hij 
had altijd al een beetje angst voor wolven, zelfs als het een 
grap was. "Euh... jongens," zei KW zachtjes, "misschien 
moeten we het verhaal skippen voor vannacht." Torre 
lachte en gaf KW een speelse duw. "Ja me ik oek eh!" zei 
hij. Miel die al half in slaap lag werd even wakker. "Moeit u 
niet!" riep hij richting KW. "Het is maar een verhaaltje, je 
doet alsof Barry echt bestaat!" Fabian, die de groep wou 
gerusstellen, ging breeduit staan en zei ineens: "Trouwens, 
ik ben de broer van Evert, hé. Hij zit in het leger!" De rest 
van de leiding keek hem aan met opgetrokken 
wenkbrauwen. Torre lachte zachtjes en mompelde: "Ja, 
want dat gaat ons nu zeker redden van een boze wolf, 
Fabian..." Net op dat moment hoorde Miel een geluid in de 
verte.  
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Het klonk als een soort gehuil, langgerekt en diep. "Wat 
was dat?" fluisterde KW terwijl hij zijn slaapzak nog 
strakker trok. Zijn ogen schoten heen en weer tussen de 
donkere bomen. Het gehuil werd luider en kwam steeds 
dichterbij. De jonghernieuwers, die tot nu toe stil waren 
geweest, begonnen zachtjes iets te zingen, alsof ze 
probeerden hun angst weg te lachen. "Barry van te weinig 
oh oh oh oh oh!" zongen ze, half grappend, half serieus. 
Het was een rare uitdrukking die ze altijd gebruikten, 
zonder dat iemand precies wist waar het vandaan kwam. 
Het zou ontstaan zijn tijdens een Zweedse Omloop vele 
jaren geleden. Fabian fronste. "Wacht eens even..." zei hij 
plots, alsof hij een ingeving kreeg. "Wie is dienen broer van 
Evert?” Meteen beantwoorde hij zijn eigen vraag: “Ik 
natuurlijk, het komt hier allemaal wel goed!” Miel 
ontwaakte weer en keek op. "Moeit u niet, Fabian," 
mompelde hij, al voelde hij een steek van onzekerheid. Net 
toen ze dachten dat het misschien allemaal een grap was, 
doemde uit de schaduwen een figuur op. 
 
Zijn vacht was pluizig, zijn ogen glinsterden in het 
maanlicht. Het was... Barry. De grote boze wolf. Maar hij 
zag er niet uit zoals je zou verwachten. Hij was schattig en 
toch skeft, maar er was iets in zijn ogen dat hen allemaal 
deed verstijven van angst. "Wat?" stamelde Torre, terwijl 
hij naar de schattige, maar toch enge wolf staarde. "Dit is 
hem? Dit is Barry?" Barry grijnsde breed, zijn scherpe 
tanden glinsterden in het licht van het kampvuur. Het 
contrast tussen zijn pluizige uiterlijk en die gevaarlijke 
glimlach maakte het des te angstaanjagender. Plots hoorde 
iedereen een zacht gespetter. Ze keken naar KW, die met 
een rood hoofd naar de grond staarde. "Euh... ik denk dat 
ik in bed geplast heb..." stamelde hij. Torre barstte in 
lachen uit, maar zijn lach verstomde snel toen Barry 
langzaam naar hen toe begon te lopen. "Euh, jongens... 
wat nu?" Miel greep een tak van de grond en hield die als 
een soort zwaard omhoog. "Moeit u niet met ons, Barry!" 
riep hij, al klonk zijn stem minder zeker dan hij wilde.  
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De jonghernieuwers stonden als versteend, maar één van 
hen begon weer zachtjes te zingen. "Barry van te weinig oh 
oh oh oh oh..." De anderen volgden snel, hun stemmingen 
variërend tussen nerveus gegiechel en pure angst. Barry 
stopte abrupt. Hij keek hen aan, snoof een keer, en draaide 
zich toen langzaam om. Zonder een woord te zeggen 
verdween hij weer in de schaduwen van het bos, alsof hij 
alleen maar wilde laten zien dat hij er was... en dat hij hen 
altijd in de gaten hield. De jonghernieuwers bleven verstijfd 
staan, niet zeker van wat er net was gebeurd. Ze keken 
elkaar aan, onzeker en opgelucht tegelijk. "Ja, Fabian," zei 
Torre uiteindelijk met een sarcastische grijns, "het is maar 
goed dat ge de broer van Evert zijt, hé." De nacht werd 
weer stil, maar het gevoel dat Barry nog steeds ergens in 
de buurt was, bleef hangen als een koude adem in hun 
nek. 
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Artikel der Hernieuwers 
 

 
 
Beste Hernieuwers, De dagen worden korter, de nachten 
langer en er hangt een geheimzinnige mist over het 
lokaal... Het lijkt wel alsof er iets in de schaduwen 
beweegt. Het is weer die tijd van het jaar: Halloween komt 
eraan! 
 
Op 31 oktober nodigen we jullie uit voor een griezelig leuke 
avond vol huiveringwekkende verrassingen, spannende 
activiteiten en uiteraard, een vleugje horror. Trek je engste 
kostuum aan, want de geesten en monsters komen 
tevoorschijn om met ons een duister feestje te vieren. 
 

Wat? Een Halloweenfeestje vol mysteries, spelletjes en 
verkleedplezier. 

Wanneer? 31 oktober, vanaf 19:30 uur. 
Waar? Ons lokaal, omgetoverd tot een spookhuis! 
Dresscode? Griezelig, spannend, mysterieus – laat je 

creativiteit de vrije loop!  
 
Kom je verkleed als vampier, weerwolf, heks of zombie? Of 
misschien als iets nóg enger? De beste kostuums maken 
kans op een angstaanjagend leuke prijs!  
 

Dus pak je bezemsteel, smeer je bloederige schmink op 
en kom samen met ons deze duistere nacht trotseren... als 
je durft. Hopelijk zien we je daar… als je tenminste niet 
bang bent!  
 
Griezelige groetjes,  
 
De leiding van de Hernieuwers  
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Contact  
 

 
Indien er vragen zijn kan u ons altijd contacteren via onze 
mail (info@ksaopwijk.be), via onze socials (Facebook en 
Instagram) of rechtstreeks bij de volgende leiders: 
 
 

Leeuwkens Robbe Heyvaert +32468481866 
Pagadders Stan De Smet +32468300515 
Jongknapen Arno Aelbrecht  +32468467468 
Knapen Hannes De Donder +32476677987 
Jonghernieuwers Torre Smet +32460948021 
Hernieuwers  Jonas Ivens +32472751015 

 
 
Bonds Jonas Ivens +32472751015 

 
Inschrijvingen Joren Vanneste +32479622017 
 Staf Van Aelten +32479622017 

 
Pulls & T-shirts Robbe Heyvaert +32468481866 
 Lars De Wit +32468547499 

 
Kampmeester Hannes De Donder +32476677987 

 
Kassier Stan De Smet +32468300515 
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